“Verrassend” Huis te Zaanen.

Lezing door Wim van Hooff op het Huis te Zaanen,
Orionweg 1, Haarlem, op zondag 26 mei 2024.
Aanvang 14.00 uur, duur twee uur met pauze. Entree
€ 5,00. Reserveren via de website van Historisch
Schoten https://www.historischschoten.nl/

Het boek Het Huis te Zaanen is samengesteld door
Wim van Hooff en is een uitgave van de Stichting
Historisch Schoten.

Wie in Haarlem (Noord) heeft niet van het Huis te Zaanen

in het Zaanenpark gehoord? Onze (groot)ouders zijn daar
vast op avontuur geweest om een appeltje te pikken in de
tuinen van Bredius. Velen van ons zullen in het Zaanenbos
hebben gespeeld of bij de bibliotheek boeken hebben geleend.
Wat weten we eigenlijk van de historie van het huis, of was
het nou eerder een kasteel? In het boek wordt u meegenomen
naar het Schoten en Haarlem van voor 1250 waar in de
Zaanstreek onder de Heren van Zaenden de geschiedenis van
‘ons Huis te Zaanen’ is ontstaan.

Vanaf die tijd ontvouwt de geschiedenis zich naar het heden en
komen we in Haarlem-Noord, het oude Schoten, terecht. U kunt
lezen over de Ambachtsheerlijkheid Zaanen, de bouw van Huis te
Zaanen, de bewonershistorie en de hoge adel die er woonde,
waaronder Willem en Coenraad Cuser. Maar ook was het Huis
te Zaanen de woonstee van een Engelse ambassadeur, een
bierbrouwer, tuinders en bollenkwekers. De bekende architect
H.P. Berlage was in 1881 betrokken bij de restauratie van het huis.

Veel van het gebruikte fotomateriaal uit de periode rond 1920 is
speciaal voor dit boek ingekleurd. U ziet beelden van de oude
boomgaarden, de Schoterbeek die op Zaanens grondgebied lag,
met bruggen bij het Schoter Voetpad, de Middenweg en de
Rijksstraatweg. Samengevat een uniek boek dat de historie over
bijna acht eeuwen Ambacht - en Huis te Zaanen samenbrengt.

Het boek is verkrijgbaar bij de
reguliere boekhandels in Haarlem, Heemstede en Santpoort.
Online bij Stichting Historisch Schoten per e-mail
en bij lezingen.




